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Wij verzoeken u vriendelijk voor in de kerk plaats te nemen  
en om zowel vooraf als na afloop stil te zijn. 

 
We volgen de liturgie zonder aankondigingen. 

 
 

 
 

Avond Voorganger Ouderling Organist 
Ma 25 mrt Rieke van de Lagemaat Karin de Jonge Ytsen Wielstra 
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ORDE VAN HET AVONDGEBED 

In deze vieringen blijven we zitten 

Maandag 25 maart 
 
Meditatief orgelspel: “Jesu, deine Passion will ich jetzet bedenken” van Hans 
Friesdrich Micheelsen ( 1902-1973) 
 

Zingen: ‘Als alles duister is’ (3 keer) 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, 
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Ondertussen worden de kaarsen aangestoken 

 
Opening 

Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken. 
Wees nabij. Laat U vinden en bewaar ons voor het donker 
wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn. 
 
Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten (Lied 562: 1, 2 en 3) 
1. 
Ik wil mij gaan vertroosten 
in ’t lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode,  
terneer boog keer op keer 
en zocht in zijn ellende  
naar troost om voort te gaan, 
tot Hem wil ik mij wenden – 
o Jesu, zie mij aan. 

2.  
Hoe sloeg ik ooit Uw woorden 
weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen,  
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren,  
uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden – 
o Jesu, zie mij aan. 

3.  
Mijn Heer die om mijn zonden  
in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden  
aan ‘t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is Uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan. 

 

 

Inleiding op het thema 

Blijf je of vlucht je? Vanavond staan we stil bij die vrouw die Jezus’ hoofd 
zalfde met kostbare olie. Daartegenover zien we een groep mensen die haar 
erom veroordelen. We zien de hogepriesters en de schriftgeleerden die, 
samen met Judas, een plan bedenken om Jezus gevangen te nemen. Blijf je 
of vlucht  je? 
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We luisteren naar orgelmuziek : “ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 
(1)“ van Hans Friedrich Micheelsen ( 1902-1973)  
 
Psalmgebed, gelezen en gezongen  
 
Lezen: Psalm 69:2-5 

Red mij, God, 
het water staat aan mijn lippen, 
ik zink weg in bodemloos slijk 

en vind geen grond voor mijn voeten, 
ik ben in diep water geraakt, 
de stroom sleurt mij mee. 
Uitgeput ben ik van het roepen, 
mijn keel is schor geschreeuwd, 
mijn ogen zijn verzwakt 
van het uitzien naar mijn God. 
Talrijker dan de haren op mijn hoofd 

zijn zij die mij haten zonder reden, 
met velen zijn mijn belagers, 
mijn vijanden die mij bedriegen: 
teruggeven moet ik 

wat ik niet heb geroofd. 
 
Zingen: Psalm 69: 4 

4.  
Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
En onbekend den zonen mijner moeder; 
'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
Dergenen, die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 
 
Lezing: 1 Koningen 19: 1-8 

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter 
dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 
‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet 
hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te 
redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok 
hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, 
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn 
leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik 
in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en eet 
wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende 
kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken 
ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, 
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raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar 
voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt 
door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij 
de Horeb kwam, de berg van God. 
 
We luisteren naar orgelmuziek: “Herzelibester Jesus, was hast du 
verbrochen(11)” van Hans Friedrich Micheelsen ( 1902-1973)  
 
Evangelielezing: Marcus 14:1-11 

Jezus met kostbare olie gebalsemd 

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood 
beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een 
mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te 
doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’ 
Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan een huidziekte 
had geleden – aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had 
een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere 
nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. 
Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze 
verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd 
denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen 
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, 
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de 
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer 
je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: 
ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 
begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws 
verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij 
heeft gedaan.’ 
Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem 
aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden 
ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om Hem op een 
geschikt moment uit te leveren. 
 
Stilte 

Persoonlijke meditatie 

 
Gebeden 

 
Zingen: U kennen, uit en tot U leven (Lied 653: 1) 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 



5 

 

Zegenbede 

Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons 
genadig zijn, 
Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. 
Amen. 
 
Collecte: voor Mercy Ships 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE KERK? 
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ORDE VAN HET AVONDGEBED 

In deze vieringen blijven we zitten 

Dinsdag 26 maart  
 

Meditatief orgelspel  : Koraalbewerking lied 561: “ O liefde die verborgen zijt” – 
Rijk Jansen 

 

Zingen: Als alles duister is (Taizé) (3x) 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, 
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Ondertussen worden de kaarsen aangestoken 

 
Opening 

Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken. 
Wees nabij. Laat U vinden en bewaar ons voor het donker 
wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn. 
 
Zingen: O liefde die verborgen zijt (Lied 561: 1, 4 en 5) 
 

1.  
O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 

4.  
O Liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

5.  
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al die pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 

 

Inleiding op het thema 

Blijf je of vlucht je? Vanavond valt het licht op Judas en op Petrus, al wordt de 
naam van Judas niet genoemd. Judas is fysiek aanwezig bij het Pesachmaal, 
maar hij heeft al besloten dat hij niet blijft. Hij vlucht bij Jezus vandaan. De 
deal voor het verraad is al gesloten en het wachten is alleen nog op het juiste 
moment. En dan Petrus. Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij zal blijven en 
dat hij niet van Jezus vandaan zal vluchten. Maar Jezus houdt hem een 
pijnlijke spiegel voor. 
 
Orgelmuziek : Koraalbewerking : “Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen”:- Aldert van Hoornaar  
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Psalmgebed, gelezen en gezongen  
 
Lezing: Psalm 42: 10-11 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 
‘Waarom vergeet U mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd?’ 
Mij gaat door merg en been 

de hoon van mijn belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
Zingen: Psalm 42:6 

6.  
God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been - 
van mijn vijand moet ik horen: 
“God is ver, gij staat alleen !” 
Honend vraagt men dag en nacht: 
“Waar is God, dien gij verwacht ?” 
In verdrukking moet ik leven, 
door mijn vijanden omgeven. 
 
Lezing: 1 Sam 22: 6-10 

Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk op de heuvel bij Gibea, 
met al zijn dienaren om zich heen. Toen hij hoorde dat David en zijn mannen 
waren gesignaleerd, zei hij tegen zijn dienaren: ‘Mannen van Benjamin, luister. 
Heeft de zoon van Isaï u allemaal soms akkers en wijngaarden beloofd? 
Verwacht u dat hij u zal aanstellen als bevelhebber over duizend of honderd 
man? Waarom spant u anders tegen mij samen? Niemand heeft me ingelicht 
dat mijn zoon een verbond heeft gesloten met de zoon van Isaï. Niemand van 
u bekommert zich om mij. En niemand heeft me laten weten dat het nu al 
zover is dat mijn zoon mijn dienaar heeft opgestookt om me te belagen.’ 
Onder de dienaren van Saul bevond zich ook de Edomiet Doëg. Hij nam het 
woord en zei: ‘Ik heb de zoon van Isaï in Nob gezien; hij ging naar 
Achimelech, de zoon van Achitub. Die heeft voor hem de HEER geraadpleegd 
en hem niet alleen leeftocht gegeven, maar ook het zwaard van de Filistijn 
Goliat.’ 
 
Meditatief orgelspel: koraalbewerking “ Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen- Jan Jansma 

 
Evangelielezing: Marcus 14:12-31 

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het 
pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: ‘Waar wilt U dat 
wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij 
stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. 
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Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg hem, 
en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes 
zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn 
leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, 
die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor 
ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij 
gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen 
voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met Mij eet, 
zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem: ‘Ik 
ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met 
Mij uit dezelfde schaal eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over 
Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 
Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, 
deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij 
zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 
vergoten wordt. Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de 
wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk 
van God.’ 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus 
zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: 
“Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar 
nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus 
zei tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus 
antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult Me vannacht, nog voor de haan 
tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote 
stelligheid vol: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ 
Alle anderen zeiden iets dergelijks. 
 
Stilte  
persoonlijke meditatie 

 
Gebeden 

 
Zingen: “U kennen, uit en tot U leven”, LB 653:1 en 4 

1 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
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Zegenbede 

Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons 
genadig zijn, 
Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. 
Amen. 
 
Collecte: voor Mercy Ships  
 

 
 

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE KERK? 
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ORDE VAN HET AVONDGEBED 

 In deze vieringen blijven we zitten 

Woensdag 27 maart 
 

M.m.v. Folkert Veenstra op dwarsfluit 
 
Orgelspel: ‘Herzlich tut mich verlangen’ van Johann Kuhnau (1660-1722)  

 
Zingen: ‘Als alles duister is’ (3 keer) 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, 
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Ondertussen worden de kaarsen aangestoken 

 
Opening 
Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken. 
Wees nabij. Laat U vinden en bewaar ons voor het donker 
wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn. 
 
Zingen: Glorie zij U, Christus (Lied 574: 1, 2 en 3) 
1.  Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
in de nacht der nachten streed U onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie e-le-i-son, Christe e-le-i-son, Kyrie e-le-i-son. 

 
2. Christus is gekomen in ons aards bestaan, 
 nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 
 aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 
 Hij de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
3.  Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
 U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
 Geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,  
 één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Inleiding op het thema 
Waken met Jezus , het is te veel gevraagd van de leerlingen, van ons. 
Zijn leerlingen slapen; intussen schreeuwt Jezus Zijn angsten uit, biddend. 
Vervolgens zijn Zijn leerlingen getuigen van die verraderlijke Judaskus; 
verraad vanuit de eigen kring. Onthutsend. Jezus wordt gevangen genomen, 
alle omstanders vluchten weg. Niemand uitgezonderd: de haantjes noch de 
zachtmoedigen….niemand blijft. 
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We luisteren naar een improvisatie van ‘Bleibet hier und wachet mit Mir’, Taizé 
(Orgel en dwarsfluit) 
 
Psalmgebed, gelezen en gezongen  
 
Lezen: psalm 116 : 3 en 15 en 16 
Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij 
aan, ik voelde angst en pijn..  
Kostbaar in de ogen van de HEER is het leven van zijn getrouwen. 
Ach HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: U 
hebt mijn boeien verbroken.   
 
Zingen:  Psalm 116 vers 7  
De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3 en  4  
Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De 
HEER, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toegezonden. 
Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis van generatie 
op generatie…… 
Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet 
naar mijn stem willen luisteren, …..  ik ben geen man van veel woorden. Dat 
ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw 
dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. 
Maar de HEER zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie 
maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de HERE? 
Nu dan ga, Ik zal zelf met uw mond zijn , en u leren wat u spreken moet. 
Maar hij zei: Och HEER, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze 
boodschap ook maar wilt zenden. 
Toen ontbrandde de toorn van de HERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de 
Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, 
zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet , zal hij zich van harte verblijden. Dan 
moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal 
met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. 
 
We luisteren naar een improvisatie van ‘Bleibet hier und wachet mit Mir’, Taizé 
(Orgel en dwarsfluit)  
   
Evangelielezing: Marcus 14:32-50 
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Hij )Jezus) zei tegen zijn 
leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, 
Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig 
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worden en zei tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier 
waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad 
dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, 
voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen 
lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur 
waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel 
gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging Hij weg om te bidden, met 
dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw 
te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem 
moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen 
hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het 
ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in 
gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door 
de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Judas, die Hem 
zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene 
die ik kus, die is het. Neem Hem gevangen en voer Hem weg onder strenge 
bewaking.’ Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en 
kuste Hem. Ze grepen Hem vast en namen Hem gevangen. Een van de 
omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de 
hogepriester een oor af. Jezus zei tegen hen: ‘U bent er met zwaarden en 
knuppels op uit getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! 
Dagelijks was Ik bij u in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me 
niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling 
moeten gaan.’ Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg.  
 
Stilte 
persoonlijke meditatie 
 
Gebeden 
 
Zingen: U kennen, uit en tot U leven (Lied 653: 1, 4 en 7) 
1.  
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

4.  
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

7.  
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
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uw kerk die in de wereld is. 
 
Zegenbede 
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig 
zijn, 
Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
Amen 
 
Collecte: voor Mercy Ships 
 
 
 
WILT U DEZE LITURGIE MEENEMEN OF WEER TERUGLEGGEN ACHTER 

IN DE KERK? 
 

 


